
Beeld van God: Zien en geloven 

 

https://youtu.be/z96Wna_61xA?si=kQ6TD7ihdUm-Ls0S 

In dit prachtige gedicht wordt gezegd dat er niet voldoende woorden zijn om God te 

omschrijven. Omdat we de grootheid van God niet kunnen uiten met ons menselijk 

verstand. Toch merk ik steeds weer opnieuw bij het luisteren van dit lied dat God in mijn 

gedachten en hart groter gemaakt wordt. Het beeld van God wordt door middel van 

woorden groter gemaakt.  

 

Vorige week sprak Hans over Psalm 19. De Psalmen staan ook vol met prachtige woorden 

om woorden te geven aan de grootheid en goedheid van God.  

In deze preek zal ik spreken over het thema ‘zien en geloven’. We moeten vaak eerst iets 

zien voordat we het kunnen geloven. Hoewel ik best veel lees op een dag, kan een beeld mij 

vaak meer zeggen dan veel woorden. Ik neem trouwens vaak de tijd niet om aandachtig alle 

details in me op te nemen. Aan de hand van een beeld kan ik sneller zien waar het in grote 

lijnen over gaat.  

 

Ik wil in deze preek dan ook niet alleen maar woorden met je delen, maar ook beelden.  

Het zal je helpen om de preek beter te begrijpen. Ik realiseer me dat er veel informatie in de 

preek staat. Maar laat je er niet door overweldigen. Je hoeft niet alles met je verstand te 

begrijpen. Vandaag wil ik vooral van hart tot hart met je spreken. En onder de indruk zijn van 

de grootheid van Jezus.  

 

Ik ga vandaag verder op de preek van Hans van 05 januari – Bouwen op het fundament. 

Hij heeft toen de verzen 1-14 uit het eerste hoofdstuk van de brief aan de Kolossenzen 

behandeld. Ik zal het gedeelte erna behandelen. De eerste woorden gaat ook over een 

beeld        

 

Kolossenzen 1:15-20 NBV21 

15 Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping:  

16 in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het 

onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem 

geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.  18 Hij is het hoofd van het 

lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene uit de dood, om in alles de eerste te zijn:  

19 in Hem heeft heel de volheid willen wonen  20 en door Hem en voor Hem alles met zich 

willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed 

aan het kruis. 

 

Wat valt je op na het lezen van deze verzen? Je zou enigszins overweldigd kunnen raken 

door de woorden. Ja, het zijn mooie woorden, maar er zitten veel details in om 1 keer te 

processen. 

 

Het is net als een schilderij vol met details. Deze tekst heeft bij de meeste mensen tijd nodig 

https://youtu.be/z96Wna_61xA?si=kQ6TD7ihdUm-Ls0S
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om vanuit je hoofd naar je hart te geraken en in verwondering te komen.    

Het icoon (beeld, plaatje) wat ik heb meegenomen kan je daar bij helpen. Het doel van mijn 

preek is niet om deze tekst tot in detail uit te leggen. Ik wil je iets laten zien, waardoor je 

makkelijker begrijpt welke schoonheid er in deze tekst verborgen ligt. 

 

Het icoon dient om te helpen om een beeld te krijgen bij de tekst. Je mag eerst even kijken 

naar het plaatje. Later in de preek kom ik er op terug. 

(N.B. Overigens is de icoon die ik tijdens de preek laat zien een iets andere dan in 

15 Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene 

van heel de schepping: 

Het woord dat hier gebruikt wordt betekent: gelijkende 

afbeelding, (even)beeld, afspiegeling. 

Dit gaat over Jezus. Hij is het zichtbare evenbeeld, de 

afspiegeling van de Vader. God heeft zich in de Zoon 

geopenbaard aan de wereld (incarnatie). 

 

Toen Jezus nog niet naar de aarde was gekomen, bestond 

Hij echter al. De gelovigen werden onderwezen uit de 

Schriften (OT), maar zij konden het nog niet zien met hun 

ogen. 

 

Johannes 1 1:4 omschrijft hoe Jezus (het Woord) in het 

begin was en God was. Jezus is geboren als mens. Hij is dus niet geschapen, maar is wel 

geboren. God werd mens (Jezus is Immanuel, God met ons) 

God heeft zichzelf in vlees en bloed geopenbaard in de persoon van Jezus Christus.  

De mensheid kon God nu zien. Het Woord is mens geworden. 

Johannes 1: 1-4  NBV21 
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.  

2 Het was in het begin bij God.  

3 Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat.  

4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.  

5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen 

 
Vers 16-17 in Kolossenzen 1 zegt het in wat andere woorden: 

16 in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het 

onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem 

geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem 

 

Adam en Eva werden geschapen naar het evenbeeld van God. Zij mochten in de eeuwigheid 

dichtbij God leven. Hem dagelijks ontmoeten. Zorgdragen voor de schepping. Maar door de 

zondeval werd de schepping sterfelijk. Wij zien de gevolgen daar iedere dag van. In dood, 

pijn, verdriet, ziekte etc. 
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het zichtbare en het onzichtbare 

Wij kunnen veel dingen zien. Ze zijn zichtbaar met onze ogen. We geloven dat die dingen 

bestaan, omdat we ze zien. We kunnen de schepping bijvoorbeeld zien. We kunnen het ook 

zien wanneer mensen veranderd worden door de goedheid van God.  

 

Er zijn echter ook dingen die we niet kunnen zien. Zo bestaan er bijvoorbeeld planeten die 

groter zijn dan de aarde, maar die we nog nooit gezien hebben. We geloven in engelen en in 

een geestelijke wereld, maar onze natuurlijke ogen kunnen het niet zien. 

 

Een andere werkelijkheid is een nieuwe schepping.   

18 Oorsprong is Hij, eerstgeborene uit de dood, om in alles de eerste te zijn 

 

Net als in vers 15 lezen we het woord eerstgeborene. Dit keer echter uit de dood.  

We lezen dus dat Jezus de eerstgeborene uit de schepping is en eerstgeborene uit de dood. 

 

Misschien denk je nu: ja maar in het Oude Testament staan er toch ook verhalen van 

mensen die uit de dood zijn opgestaan? (1 Koningen 17:17-24, 2 Koningen 4:18-37 en 2 Kon 

13:20-21) En in het Nieuwe Testament zijn er ook mensen die uit de dood zijn opgestaan 

(o.a. Lazarus). 

Dat is inderdaad het geval. Paulus bedoelt hier echter iets anders. De mensen die uit de 

dood zijn opgestaan (zie bovenstaande voorbeelden) zijn teruggekeerd als mensen die nog 

steeds sterfelijk zijn. Ze kunnen nog steeds ziek worden en te maken hebben met allerlei 

mankementen die horen bij die ‘oude natuur’ / sterfelijk bestaan. 

 

Jezus Christus stierf aan het kruis. Zijn bloed heeft ruimschoots gevloeid. We vieren met 

Pasen dat Jezus op de derde dag is opgestaan. Hij heeft de dood overwinnen. Jezus 

Overwinnaar!   

 

Laten we nog eens naar dat icoon kijken. Dit icoon heet ‘de Opstanding van Christus’. 

De opstanding van Jezus staat centraal en Hij wordt omringd door personen uit het Oude 

Testament. Zo zien we Adam en Eva, Mozes, David en Salomo,  

maar ook Johannes de Doper (NT). 

 

We zien hoe Jezus op het kruis staat en we zien dat de ketenen van het dodenrijk verbroken 

zijn. In andere versies van dit icoon is satan in boeien geketend. We noemen dit ook wel 

verlossing. De dood heeft niet langer het laatste woord, maar Jezus. We hoeven niet langer 

gebukt te gaan onder zonde, maar zijn vrij en verzoend met Jezus door ons geloof in Hem. 

Het icoon omschrijft de nieuwe realiteit, de nieuwe schepping. 

 

In dit beeld wordt uitgebeeld dat Jezus de dood aan het kruis heeft overwonnen.  

In Zijn opstanding heeft Hij gelovigen meegenomen uit het dodenrijk (zie Mattheus 27: 52-

53). Jezus was gestorven, maar is opgestaan.  



Beeld van God: Zien en geloven 

 

Alle mensen zullen nog steeds sterven volgens de sterfelijke natuur. Maar dankzij Jezus 

is er vrij toegang voor iedereen die deel wil uitmaken van die nieuwe wereld, die nieuwe 

schepping.   

 

De opstanding van Jezus is goed nieuws! Niet alleen voor de mensheid, maar voor de hele 

schepping. Paulus schrijft daar in een andere brief het volgende over: 

 

Romeinen 8: 22-23 NBV21 
21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en 

zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 

22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 

23 En zij niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij 

zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn: de 

verlossing van ons sterfelijk bestaan. 

 

Omdat die nieuwe schepping zo indruist tegen onze sterfelijke natuur, kunnen we het 

verstandelijk niet goed begrijpen. De Heilige Geest helpt ons om al wat fragmenten te zien 

van die nieuwe schepping.   

 

Het kruis waar Jezus aan stierf (en waar hij in het icoon op staat) is als het ware de 

overgangsplaats tussen de oude schepping en nieuwe schepping. Zoals Israël in het Oude 

Testament vluchtte uit Egypte en de Schelfzee over moest steken, zo is het kruis de plek 

waar de gelovigen hun oude heerser (de zonde die tot de dood leidt) achterlaten en in 

Christus het beloofde land (de nieuwe schepping) binnen treden. Dit zijn woorden die je mag 

overdenken. Ik bid dat je onder de indruk zult zijn van de schoonheid van deze woorden. Dat 

het niet slechts woorden zijn voor je, maar een krachtig fundament in je leven. 

 

Kolossenzen 1:15-20 is een loflied (hymne) en bestaat eigenlijk uit 3 delen: 

Deel 1. eerstgeborene van heel de schepping:  

Dit gaat over de schepping uit het boek Genesis. God (het Woord -> Jezus) schiep een goede 

hemel en een goede aarde 

Deel 3. eerstgeborene uit de dood:  

De zonde die heeft geleid tot de dood heeft Jezus op zich genomen. Jezus stond op uit de 

dood en Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk in handen.  

(Openbaring 1:18 NBV21 Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar nu leef Ik, tot in 

eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.) 

Deel 1 en 3 hebben we gelezen. Maar de oplettende lezer vraagt zich wellicht af waarom ik 

de volgende tekst nog niet gelezen heb. 

 

 Deel 2. 18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. 
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Dit vers houd deel 1 en 3 als het ware in balans. Jezus is de eerstgeborene van heel de 

schepping en Hij is de eerstgeborene uit de dood. Er zit heel veel diepgang in deze woorden. 

Hier kun je heel veel preken over maken       

 

Ik wil in het kort enkele observaties benoemen. 

 

1. Jezus is het hoofd 

Dit zegt dat Jezus Koning is, dat Hij leidt. Hij is het ook die voor Zijn lichaam zorgt. Hij is de 

bron van het leven.  

 

2. van het lichaam, de kerk. 

Een hoofd kan niet zonder lichaam en een lichaam kan niet zonder hoofd. Dit zegt iets over 

de intieme relatie die Jezus en de kerk met elkaar hebben. Dit is altijd het verlangen van God 

geweest en zal tot in alle eeuwigheid zo blijven. 

 

In Zijn sterven en opstanding (leven) is de kerk verbonden met Christus.  

Als het hoofd is opgestaan uit de dood, dan is het hele lichaam opgestaan uit 

de dood en leven! 

 

We weten dat Jezus het fundament is. We weten ook dat iconen / schilderijen / foto’s 

meestal aan de muur gehangen worden zodat je er af en toe naar toe kunt kijken.  

En misschien denk je vandaag bij het luisteren / lezen van deze preek ook wel: 

“Mooi beeld, ik hang het aan de muur en ga verder met waar ik mee bezig was”. 

 

Als jij zulke gedachten hebt, dan moedig ik je aan om nog even te blijven luisteren / lezen. 

Wij zijn namelijk ook beelddragers van God.  We hebben gelezen dat we het lichaam van 

Christus zijn. Dat gaat over identiteit. Een lichaam heeft echter ook een functie. Het is 

bedoeld om te bewegen. In dit kader helpt het wellicht om te denken aan Adam en Eva.  

Zij hadden ook een taak om voor de schepping te zorgen.  

Vorige week heeft Hans gesproken over het thema ‘denken en spreken’. 

Vandaag gaat mijn preek vooral over zien en geloven. Ik zou overigens bij veel lichaamsdelen 

een link kunnen plaatsen. Ik zal proberen om de praktische kant te belichten aan de hand 

van een simpel beeld.  Namelijk aan de hand van de tekst uit een kinderliedje:  

 

“Hoofd – Schouders – Knie – Teen (voet)” 

 

Hoofd 

Jezus is het hoofd. Hij is “de controlekamer” van het lichaam. En alleen God behoort de 

hoogste plaats toe.  
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Daar heeft het gebed van Paulus een paar verzen terug in hoofdstuk 1 van de Kolossenzen 

brief ook mee te maken.  

9 Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben.  

We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn 

Geest u schenkt.10 Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, Hem volkomen 

welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal 

groeien 11 en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden 

en alles te verdragen. 

Praktisch kun je dit vorm geven door tijd te nemen in  voor bijvoorbeeld aan gebedstijd en 

het lezen van de Bijbel. Deze zaken goed om te doen. De Heilige Geest spreekt echter ook op 

andere manieren. God is niet gebonden aan systemen, manieren om te kunnen spreken. 

 

Het belangrijkste is denk ik niet zozeer wat je doet, maar vooral waar je hart naar uitgaat.  

“Waar je hart vol van is, daar stroomt je mond van over”.  

 

Zou je de komende week de Bijbeltekst van vandaag nog een keer kunnen lezen? Wat 

betekent het om een nieuwe schepping te zijn? Wat kun je er mee in je dagelijks leven? 

 

Schouders 

Onze schouders bevinden ons tussen het hoofd en het hart. Met je verstand weet en begrijp 

je waarschijnlijk alle dingen wel die ik vandaag gesproken heb. Maar raken ze je hart ook? 

Word je er door opgebouwd?  

Schouders laten goed zien hoe iemand zich voelt. Met non verbale communicatie zeggen je 

schouders of je zelfverzekerd bent of juist onzeker.  

Maar schouders zijn er ook om compassie / medeleven te tonen.  

 

Als je de goede boodschap van vandaag in je hart kunt ontvangen, dan kan het een positief 

effect hebben op je schouders. Ze mogen rechtop staan (bemoedigd, zeker) in plaats van 

ingezakt (ontmoedigd) 

Paulus zat in de gevangenis toen hij deze brief schrijf. Ik denk dat hij veel bemoediging en 

hoop had toen hij dacht aan de Opgestane Heer.  

Knie 

Kolossenzen 1:21-22 NBV21 

21 Eerst was u van Hem vervreemd en was u Hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, 

22 maar nu heeft Hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend opdat u 

heilig, zuiver en onberispelijk bent ten overstaan van Hem. 

Ook wij hebben tijden in ons leven gehad dat we van God vervreemd waren.  

Het raakt me als ik me realiseer dat ik in een tijd leef waarin ik wel deel mag uitmaken van 
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het volk van God. Ook ik ben een nieuwe schepping. Ook ik zal op een dag sterven. Maar ik 

zal ook op een dag opstaan uit de dood en een nieuw lichaam krijgen. 

Daar ben ik dankbaar voor en ik buig uit ontzag mijn knieën voor de goedheid en grootheid 

van God. Ook jij kunt dit praktisch maken door je dankbaarheid en eerbied te uiten naar God 

toe. Door het uit te spreken, door je knie te buigen of op een manier die bij jou past. 

 

Teen (Voet) 
22 maar nu heeft Hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend opdat u 

heilig, zuiver en onberispelijk bent ten overstaan van Hem.  

23 Blijf wel trouw aan het geloof, onwrikbaar gegrondvest in de hoop die het evangelie 

brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel 

verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, dienaar geworden ben. 

Ik ga niet diep in op deze verzen. Ik wil 2 dingen benoemen. 

 

1. De kerk mag standvastig, onwrikbaar staan in het goede nieuws. Denk weer even aan het 

icoon dat op een mooie manier laat zien dat Jezus de dood heeft overwonnen.  

2. Het lichaam beweegt moeilijk wanneer de voeten niets doen       

Het in beweging brengen van het lichaam is een belangrijke functie van de voet. Zo mogen 

wij ook bewegen als lichaam van Christus in deze wereld. Als gelovigen samen, maar ook 

individueel.  

 

We hebben aan de hand van hoofd – schouders – knie – teen (voet) een beetje nagedacht 

hoe je de preek van vandaag praktisch vorm kunt geven.  

 

Maar het belangrijkste is toch wel dat je het goede nieuws gelooft. Dat je de nieuwe wereld 

waarin Jezus Koning is voor ogen houdt en je leven daar op in richt. Geloof, hoop en liefde 

zijn de belangrijkste waarden binnen dat Koninkrijk. In de afgelopen 2000 jaar heeft het 

goede nieuws zich verspreid over de hele wereld. De mensen hebben het goede nieuws 

gehoord en begrepen (gezien) wat de impact daar van is en zijn gaan geloven.  

 

Ik wil deze preek dan ook afsluiten met de volgende universele bemoediging voor de Kerk.  

 

Kolossenzen 1:3-6 NBV21 

3 In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u,  

4 want we hebben over uw geloof in Christus Jezus gehoord en over uw liefde voor alle 

heiligen; 5 beide komen voort uit de hoop op wat in de hemel voor u klaarligt. Daarover hebt 

u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie 6 u bereikte.  

 

Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods 

genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. 


